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BERICHTEN EN MEDEDELINGEN VANUIT  

DE PAROCHIEFEDERATIE VOMMMM 

 
 
             
 
 
 

Ven-Zelderheide, Ottersum, Milsbeek, Middelaar, Mook, Molenhoek 
 

Website: www.vommmm.nl 
 

WOORD VAN DE PASTOOR   

 

Op de tweede Paasdag moest ik nog twee ochtendvieringen verzorgen, 
daarna was er voor mij een kleine pauze na een intensieve week van 
bijzondere Paasvieringen. Tijdens de eerste Mis die ochtend hoorde ik de 
ene app na de andere binnenkomen, tevens 2 keer een telefoontje (via mijn 
gehoorapparaat terwijl de telefoon in de sacristie lag). De mensen in de kerk 
hoorden daarvan niets. Er is wat aan de hand, dacht ik. 
Inderdaad. Paus Franciscus is plotseling overleden. 
Inmiddels is hij begraven en is er een conclaaf uitgeroepen om een nieuwe 
paus te kiezen. Het kan een paus worden uit Afrika, uit Azië of toch weer 
Europa? Op de continenten Afrika en Azië groeit en bloeit de kerk nu het 
meest. In Europa is de kerk nu het zwakst.  
We zullen het zien.  
 

Paus Franciscus heeft aan het begin van dit jaar een 
Jubileumjaar uit geroepen, toegewijd aan de pelgrims 
van de hoop. Christenen zijn onderweg in hun leven 
met een bijzondere hoop. 
Het is geen gewone hoop, zoals de hoop op het halen 
van je rijexamen. De christelijke hoop reikt verder. Jezus Christus is immers 
verrezen uit de dood. Daarmee wordt onze hoop verlegd naar de toe-
komstige wereld. En daardoor komt ons leven hier en nu in een ander 
perspectief te staan. 
 

In zijn schrijven ‘Spes non confundit’ (De hoop stelt niet teleur) nodigt paus 
Franciscus ons niet alleen uit om de tekenen van de tijd te onderscheiden en 
te zoeken naar tekenen van hoop, maar ook om zelf teken van hoop te 
worden.  

Pastoraal verantwoordelijke: 
Pastoor Theo Miedema   

http://www.vommmm.nl/
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Dat kun je zijn door jouw manier van leven. Dat hoeft zich niet altijd te uiten 
in grote dingen. Je kunt dit zijn door een klein gebaar, waardoor een ander 
ervaart dat er iemand is die om hem geeft. 
 

Onze huidige wereld maakt ons ongeduldig. Volgens paus Franciscus doet 
de digitale wereld het geduld verdwijnen: alles lijkt direct onder handbereik 
te zijn, we verleren het geduld. Maar zonder geduld kun je eigenlijk niet 
hopen, omdat de hoop zich richt op wat in de toekomst ligt, op wat er nog 
niet is. 
 

God heeft geduld met ons en geeft ons de tijd. Hij geeft ons ruimte om te 
groeien en onze fouten te verbeteren. Dat leert ons om ook meer geduld met 
elkaar te hebben. 
 

Van geloof, hoop en liefde (1 Korintiërs 13, 13) is de liefde de belangrijkste. 
Dat komt omdat God zelfliefde is. We leven naar God toe. Als we bij God 
zijn, hoeven we niet meer te geloven en te hopen. Dan is er enkel nog de 
liefde. De liefde blijft. 
 

Paus Franciscus had veel oog en compassie voor de armen en de 
kwetsbaren. Nu hij gestorven is, kunnen we zeggen dat de paus zijn woord 
van liefde en aandacht heeft gesproken. Moge God hem thuisbrengen in de 
hemel en zijn hoop waarheid doen worden. 
 

 
 
 
 

 

DE HEILIGE GEEST DAALT NEER OVER DE APOSTELEN, 

HET IS DE GEBOORTE VAN DE KERK   

 

Christus, de Zoon van God, die geleden heeft en aan het kruis is gestorven, 
is met Pasen verrezen uit de dood. Daarna verschijnt Hij nog aan de 
leerlingen en met Hemelvaart vieren we dat Hij definitief teruggaat naar God 
de Vader in de hemel. 
 

Voordat Jezus wegging, heeft Hij beloofd de gelovigen niet alleen te laten. 
De Heilige Geest wordt ons gegeven om met God verbonden te blijven. Maar 
ook om, geholpen door de ingevingen van die Heilige Geest, het Evangelie 
van Christus te kunnen verkondigen.  
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Als mensen zijn we niet in staat op eigen kracht de volle leer van Jezus’ 
Blijde Boodschap (= Evangelie) te verkondigen. De Heilige Geest helpt ons 
daarbij. 
 

We vieren eerste en Tweede Pinksterdag, nadat we in de negen dagen 
daarvoor (vanaf Hemelvaartsdag) hebben gebeden voor de komst van de 
Heilige Geest (de pinksternoveen), dat er een goede voedingsbodem mag 
zijn, dat de mensen Hem accepteren, naar Hem luisteren en door Hem naar 
de Vader worden gebracht voor het eeuwige geluk. Ook de Apostelen met 
Maria, de Moeder van Jezus, wachtten zo op de komst van de Heilige Geest. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Heilige Geest is de Derde Persoon van de Ene God, naast de Vader en 
de Zoon, zo geloven christenen. Het is een mysterie, maar het is een 
werkelijkheid, het is reëel, wanneer je de Heilige Schrift leest. Bijvoorbeeld 
het moment waarop Jezus, de Zoon, gedoopt wordt met de Heilige Geest en 
waarbij de Vader de Zoon de zending geeft. 
 

De Heilige Geest wordt vaak afgebeeld als Vurige tongen, omdat de 
leerlingen vol vuur waren van de Boodschap die ze gingen verkondigen en 
ze in alle talen de mensen konden toespreken. 
Ook als duif wordt de Geest verzinnebeeld, omdat de duif voor reinheid en 
zachtmoedigheid staat, maar bovenal voor hemelse inspiratie, vrede en de 
ziel. De Heilige Geest is inderdaad de bezieling voor de Kerk om ook in onze 
tijden de boodschap van God onder de mensen te brengen. 
 
                                                                                                                 Overgenomen uit 

 

https://geloofjij.nl/
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EERSTE COMMUNIE IN MILSBEEK 

 

Op zondag 18 mei zullen de volgende zes kinderen hun Eerste  
H. Communie ontvangen tijdens een Mis om 13.00 uur in Milsbeek: 
 

Ven-Zelderheide: Tess Broekman, Niene Raijmakers, 
 Sanne Verhülsdonk, Tren Wijers 

Malden: Tessa Dare 

 
Iedereen is van harte welkom om dit mee te vieren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 DANKVIERING COMMUNICANTEN IN MOLENHOEK 

 
Op zondag 29 juni om 11.00 uur is in de kerk in Molenhoek een dankviering 
van de communicanten. 
 
Evenals vorig jaar hebben de communicanten 
geld gespaard voor Mary’s Meals. Tijdens 
deze viering zullen de kinderen het gespaarde 
bedrag inleveren.  
 

Met hartelijk dank voor hun bijdrage voor deze 
organisatie die voor de allerarmste kinderen 
maaltijden verzorgt op school. 
 
Hartelijk welkom voor iedereen! 
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OPBRENGST VASTENACTIE 2025 

 

Hartelijk dank aan ieder die heeft bijgedragen aan de Vastenactie.  
 

De opbrengst van de Vastenactie 2025 is bestemd voor het project ‘Schoner 
koken – beter leven’ in Oeganda: van gft-afval worden briketten gemaakt die 
gebruikt kunnen worden voor de kookvuren. Deze briketten zijn een schoner, 
goedkoper en milieuvriendelijker alternatief voor hout en houtskool. 
 
Ven-Zelderheide €   19,50 
Ottersum € 150,00 
Milsbeek € 188,00 
Middelaar €   65,00 
Mook €   80,00 
Molenhoek €   95,05 
Rek.nr. VOMMMM: € 156,00 
 ------------ 
Totaal: € 753,55 

 

 

 

 

PAROCHIEBEDEVAART XANTEN ZATERDAG 7 JUNI 2025 

 
Met vreugde nodigen wij u uit om deel te nemen aan onze bijzondere 
bedevaart naar Xanten in het kader van het Heilig Jaar. Dit is een unieke 
gelegenheid om samen in geloof, bezinning en verbondenheid deze 
spirituele reis te maken. 
 
Op zaterdag 7 juni 2025 vertrekken we voor een bedevaart naar de stad 
(een van de steden) van de heilige Norbertus. Norbertus werd geboren 
omstreeks 1080 in onze Gennep. 
 
Als kanunnik van de Dom van Xanten leidde hij aanvankelijk een werelds 
leven. Nadat in 1115 de bliksem vlak naast hem was ingeslagen, bekeerde 
hij zich radicaal tot een evangelische levenswijze. In datzelfde jaar werd hij 
door de aartsbisschop van Keulen in één viering zowel tot diaken als tot 
priester gewijd. 
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Programma: 
Vertrek: eigen vervoer (auto of fiets) 
10.30  aankomst 
11.00  Heilige mis in de Dom van Xanten 
12.00 Rondleiding in de Dom en in Xanten 
14.00  gezamenlijke lunch (kosten rond de € 25,00) 
16.00 vertrek naar huis 
 
Aanmelding bij Kapelaan Slaven, Niersdijk 1, 6591DL Gennep  
email: slavenbrajkovic@gmail.com 
 

1. Hoeveel personen wilt u inschrijven: 1/ 2/ 3/ anders 
2. Contactpersoon dhr./mevr. 
3. Adres 
4. (Mobiel) telnr. 
5. Namen andere personen: 
6. Of u eventueel bereid bent om met eigen auto anderen mee te 

nemen: ja/nee 
7. Eventuele bijzonderheden 

 

Aanmelden is mogelijk tot 20 mei 
 
 
 

EUROPA KINDERHULP ZOEKT VAKANTIEGEZINNEN 

 

 
 
 
 
Elke jaar komen er honderden kinderen uit Duitsland, Frankrijk, België én 
Nederland op vakantie bij Nederlandse gezinnen via Europa Kinderhulp. De 
kinderen genieten van een vakantie en ervaren de warmte en gastvrijheid 
van Nederlandse gezinnen. 
 
Deze zomer hebben we voor velen al een plekje gevonden, maar 50 
kinderen staan nog op de wachtlijst. We zoeken daarom met spoed zo’n 50 
vakantie-gezinnen die hun huis en hart max. 2 weken openstellen voor een 
kwetsbaar kind. 
 
De kinderen (5-12 jaar) leven thuis vaak onder moeilijke financiële en/of 
sociale omstandigheden en kunnen een verblijf bij een vakantiegezin goed 
gebruiken om even onbezorgd kind te zijn.  

 ‘Maak jij het verschil.’ 

Zoektocht naar 50 nieuwe vakantiegezinnen 

mailto:slavenbrajkovic@gmail.com
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Tijdens het verblijf van het kind gaat het niet om dure uitjes, maar juist om 
aandacht, een eindje fietsen, zwemmen, samen eten, enz. 
 
Een ‘vakantiegezin’ kan samenwonend of alleen gaand zijn, met of zonder 
kinderen of waarvan de kinderen het huis al uit zijn. Vooraf en tijdens de 
vakantie krijgt het vakantiegezin veel informatie en begeleiding. De jaren-
lange ervaring leert hoe waardevol deze tijd is voor het kind én voor het 
vakantiegezin.  Doe mee, geef je op en maak het verschil! 
 
De exacte data en reizen verschillen per regio.  
Voor Limburg is dat de reis uit Berlijn van 26 juli-8 aug. 
Voor de kinderen uit Nederland die naar een andere provincie op vakantie 
gaan is dat 21 juli-1 augustus. 
 
Doe mee, geef je op en maak het verschil. 
Aanmelden kan via: 
https://europakinderhulp.nl/aanmelden-vakantieouder  
 
Meer informatie vind je op www.EuropaKinderhulp.nl  
of via pr@europakinderhulp 

 
 

VIER DE LANGSTE DAG SAMEN - ZATERDAG 21 JUNI 

 
Na twee succesvolle edities is het weer bijna zover: op zaterdag 21 juni a.s. 
vieren we het begin van de zomer met het derde Midzomernachtfestival in 
Mook! 
Vanaf 17.00 uur bruist het in en rondom de Sint Antonius Abtkerk van 
muziek, gezelligheid, cultuur en culinaire verrassingen. En we gaan door tot 
middernacht, wanneer zelfs de langste dag echt donker wordt. 

Ook dit jaar kunt u genieten van een prachtig programma, met dank aan de 
vele getalenteerde mensen uit onze omgeving.  

https://europakinderhulp.nl/aanmelden-vakantieouder
http://www.europakinderhulp.nl/
mailto:pr@europakinderhulp.nl
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Binnen in de kerk klinkt muziek van de Broederschap van de Sangers,  
De Cantantes, Douce Mélodie met Franse chansons, Salonorkest 
Symphonia, een klassiek piano-viool duo, Duo Mezzo-Piano en leerlingen 
van Zorg voor Zang. 
Ook buiten de kerk is er van alles te zien, horen, proeven en beleven. Kunst, 
cultuur, mooie spullen, lekker eten... het Midzomernachtfestival laat zien wat 
onze gemeente allemaal in huis heeft. 

Benieuwd naar het volledige programma? Neem alvast een kijkje op onze 
website www.midzomernachtfestival.nl of bezoek ons op Maasburen. 
Kom langs, geniet mee, en laat u verrassen – we hopen u 
op 21 juni te mogen begroeten! 

Heeft u vragen? Of wilt u als een van de vele vrijwilligers 
ook bijdragen aan dit feest? Mail gerust naar Iegte de Jong 
via  

info@midzomernachtfestival.nl. 

 
 
 

ZANGVERENIGING CAECILIA UIT OTTERSUM 

Zingt tijdens dorpsmarkt Middelaar 
 
Ontmoeten en verbinden…. 
Dat is het thema van de dorpsmarkt in Middelaar op 25 mei aanstaande. 
Zangvereniging Caecilia uit Ottersum vindt het een eer daarbij te mogen 
aansluiten. 

Ook al, omdat het koor (in aanloop naar haar 
85-jarig bestaan in 2026) op tournee wil met 
een reeks concerten in de omliggende 
kerkdorpen. Heel leuk om daarmee het spits 
af te bijten in de kerk van Middelaar. Het koor 
brengt een sfeervol, luchtig en gevarieerd 
programma. 
De inloop is vrij, wel zullen erachter in de kerk 
bussen staan voor een vrijwillige bijdrage. 
Wij kijken er naar uit u te ontmoeten! 
 
Zondag 25 mei, aanvang 12 uur 
Kerk Middelaar 
 

http://www.midzomernachtfestival.nl/
mailto:info@midzomernachtfestival.nl
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ROOSTER VIERINGEN VOMMMM 

 
HR = Em-pastoor Harrie Reijnen   RB = Pastoor Rick Blom 
Dwaallicht = bij de kapel van de Dwaallichtjes aan de Mortel 
KV = Kinderviering   G = m.m.v. het Schuttersgilde 
CN = m.m.v. koor Cantica Nova                               EHC = Eerste Heilige Communie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ven-Zeld. Ottersum Milsbeek Middel. Mook Molenhoek 

10/11 mei 19.00  11.00 HR  9.30 HR  

17/18 mei  19.00 CN 
Zo. 13.00 

EHC 
9.30  11.00 

24/25 mei 19.00  11.00  9.30  

do. 29 mei     11.00 RB  

31 mei/ 

1 juni 
 9.30 HR   

19.00 HR 
Dwaallicht 

11.00 HR 

7/8 juni 9.30  11.00 19.00   

14/15 juni  9.30 17.00 KV 19.00  11.00 

21/22 juni 19.00  11.00  9.30 G  

28/29 juni  9.30  19.00  11.00 

5/6 juli 19.00  11.00  9.30  

12/13 juli  9.30  19.00  11.00 
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PAROCHIEBERICHTEN 

 

Overleden 
 

 
Frans Mans, geboren te Ottersum, echtgenoot van 
Diny Mans-Weijers. Geboren te Ottersum op 25-08-
1936 en overleden te Ottersum op 01-05-2025. 
De uitvaartdienst met aansluitend begrafenis heeft 
plaats gevonden in Ottersum op 07-05-2025. 

 

Doopsel 
Vanaf september 2014 zijn de doopzondagen in Ottersum vastgesteld op de 
derde zondag van de maand. Voorafgaande wordt er in overleg met het 
pastorale team een doopvoorbereiding afgesproken. 
 

Openstelling dagkapel 
Vanaf 1 maart tot en met 31 oktober is de dagkapel dagelijks geopend van 
10.00 tot 17.00 uur. 
 

Dienstenschema VOM 

Vanaf 01-04-2020 is er een nieuw dienstenschema ingevoerd in de 6 
parochies van het VOMMMM; in principe is er om de 2 weken in elke 
parochie een Eucharistieviering op dezelfde dag en tijdstip. Voor Ottersum 
zijn de diensten om de 2 weken op zondagmorgen om 9.30 uur.  
De vieringen van Cantica Nova vinden plaats op de zaterdagavond.  
Het schema van diensten in de VOM-parochies wordt tijdig kenbaar gemaakt 
in het parochieblad en staat ook op onze site: www.vommmm.nl 
 

  

http://www.vommmm.nl/
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Laatste mis gezongen door Cantica Nova  
 

Na meer dan 52 jaar muzikale vreugde en liturgische 

ondersteuning, stopt het koor Cantica Nova. 
 

Onze laatste viering: 
 

Zaterdag 17 mei om 19.00 uur 
 

Tijdens deze viering zal Cantica Nova voor de 

allerlaatste keer haar stem laten horen.  
 

Veel dank aan alle parochianen en trouwe fans  

die ons al die jaren hebben gesteund,  

meegezongen en meegeleefd. 
 

Kom samen met ons dit bijzondere moment beleven. 

Iedereen is van harte welkom! 
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SCHEMA DIENSTEN VOM 

 
Week 10-16 mei: 4e Zondag van Pasen 
Zaterdag 10 mei 19.00 uur:    kapel Ven-Zelderheide 
Zondag 11 mei 11.00 uur:    kerk Milsbeek 
Woensdag 14 mei 9.00 uur:     
sacristie Milsbeek 
 
Week 17-23 mei: 5e Zondag van Pasen 
Zaterdag 17 mei 19.00 uur:              kerk Ottersum 

Eucharistie: 
afscheidsviering van 
Cantica Nova 
 Misdienaar: Nick/Kai 

Intenties: Leonardus Verhülsdonk en Maria Konings, Trees, Gerry, 
Alfred en Frans; Frans en Berthe Wientjens-Verhofstad en overleden 
familie; Harry en Nelly van Alphen en Geert Basten. 
Zondag 18 mei 13.00 uur: Eerste Heilige 

Communieviering in 
kerk van Milsbeek  

Woensdag 21 mei 9.00 uur: sacristie Milsbeek 
 

Week 24-30 mei: 6e Zondag van Pasen 
Zaterdag 24 mei 19.00 uur: kapel Ven-Zelderheide 
Zondag 25 mei 11.00 uur: kerk Milsbeek 
Woensdag 28 mei 9.00 uur: sacristie Milsbeek 
Donderdag 29 mei 10.00 uur: viering Hemelvaart 

scoutingterrein in Mook. 
 

Week 31 mei-6 juni: 7e Zondag van Pasen 
Zondag 1 juni 9.30 uur: kerk Ottersum 
 Eucharistieviering met 

Herenkoor 
 Misdienaars: Nick/Kai 
Intenties: Theodoor, Peter, Maria, Gerard en Coba Laemers. 
Woensdag 4 juni 9.00 uur: sacristie Milsbeek 
 

Week 7-13 juni: Hoogfeest van Pinksteren 
Zondag 8 juni 9.30 uur: kapel Ven-Zelderheide 
Zondag 8 juni 11.00 uur: kerk Milsbeek 
Woensdag 11 juni 9.00 uur: sacristie Milsbeek 
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Week 14-20 juni: Hoogfeest Allerheiligste Drie-eenheid  
Zaterdag 14 juni 17.00 uur: Kinderviering kerk 

Milsbeek 
Zondag 15 juni 9.30 uur: kerk Ottersum 
 Eucharistieviering met 

Herenkoor 
 Misdienaar: Nick/Kai 
Intenties: Willy Derks en Martha Derks-Janssen; 
Woensdag 18 juni 9.00 uur: sacristie Milsbeek 
 
Week 21-27 juni: Hoogfeest Sacramentsdag 
Zaterdag 21 juni 19.00 uur: kapel Ven-Zelderheide 
Zondag 22 juni 11.00 uur: kerk Milsbeek 
Woensdag 25 juni 9.00 uur sacristie Milsbeek 
 
Week 28 juni-4 juli: Hoogfeest H.H. Petrus en Paulus 
Zondag 29 juni 9.30 uur: kerk Ottersum 
 Eucharistieviering met 

Herenkoor 
 Misdienaar: Nick/Kai 
Woensdag 2 juli 9.00 uur: sacristie Milsbeek 
 
Week 5-11 juli: 14e Zondag door het jaar 
Zaterdag 5 juli 19.00 uur: kapel Ven-Zelderheide 
Zondag 6 juli 11.00 uur: kerk Milsbeek 
Woensdag 9 juli 9.00 uur: sacristie Milsbeek 
 
Week 12-18 juli: 15e Zondag door het jaar 
Zondag 13 juli 9.30 uur: kerk Ottersum 
 Eucharistieviering met 

Herenkoor 
 Misdienaar: Nick/Kai 
Intenties: Alfred Smits en Toos Smits-van de Loo, Gerrie, Maria, Karin, 
Peter, Netta, May, Theo, Barry en Bram; Harrie Giesbers, ouders 
Giesbers-Hopman, ouders Hopman-Hopmans; Leonardus Verhülsdonk 
en Maria Konings, Trees, Gerry, Alfred en Frans. 
Woensdag 16 juli 9.00 uur: sacristie Milsbeek 
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CONCERTEN IN DE OTTERSUMSE KERK 

 
Op zondag 18 mei a.s. om 16.00 uur komen Judith 
(viool) en Tineke (orgel) een concert geven op het 
prachtige concertorgel. De tweeling Steenbrink is 
internationaal bekend als deskundige van Barokmuziek. 
Samen vormen zij de artistieke leiding van het befaamde 
ensemble Holland Baroque. Ze zijn behalve te horen ook 
te zien op een videoscherm in de kerk. 
 
Op 20 juli a.s. komt Jos Maters (vaste gast!), organist in 
de H. Nicolaas-basiliek, co-kathedraal in Amsterdam, 
een concert geven. Als solist brengt hij mee de Limburgse baritonzanger 
Vincent Kusters. Ook zij zullen op het videoscherm te zien. 

Entree is vrij; na afloop mogelijkheid tot een gave om de kosten van het 
concert te bestrijden. 
 
 

60-JARIG PRIESTERJUBILEUM VAN PIET CÖP 

 
Op 3 april jl. werd het feit herdacht dat Piet Cöp 60 
jaar geleden tot priester werd gewijd: een 
plechtige mis in Zorgcentrum Norbertushof met 
een aansprekende preek/toespraak, koffie met 
gebak voor de bewoners en verdere aanwezigen 
en `s-avonds een heerlijk buffet voor de familie. 
Hoe anders was dat 60 jaar geleden: in een lange 
stoet met buurtgenoten en familie lopend naar de 
kerk, een plechtige hoogmis met 3 heren, de 
eerste priesterlijke zegen op het kerkplein en 
receptie, en vervolgens 4 dagen feest. 
 
Piet werd geboren in de Aaldonk, volgde het gymnasium op Rolduc en 
studeerde theologie in Roermond. Na zijn priesterwijding werd hij benoemd 
tot kapelaan in Venlo. In 1971 werd hij overgeplaatst naar Roermond. Ook 
daar werd hij kapelaan, maar daarnaast conrector aan het ziekenhuis. Van 
1983 tot 2000 was hij rector van het Elisabethziekenhuis in Venray. Hij bleef 
vervolgens nog erediensten verzorgen in Schuttersveld en de kerken in het 
Venrayse, totdat zijn gezondheid het functioneren te moeilijk maakte.  
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In 2023 verhuisde hij om die reden naar het Zorgcentrum Norbertushof in 
Gennep. 
 
Wie met Piet praat, zal zeker weten dat hij bijzonder tevreden is met zijn 
leven en dat hij zich oprecht gelukkig voelt. In al zijn functies heeft hij met 
plezier kunnen functioneren. Zijn levenswijsheid uit zich met name in 2 
dingen. In zijn zinnen: ‘Ik heb mijn hele leven geluisterd, bij tuinders in de 
kas, naar mensen in het ziekenhuis en in mijn omgeving. Zij waren het 
tenslotte die bepaalden wat ze wilden delen. Ik was hun oor. Het tweede wat 
hij steevast uit is: ‘Wij leven in het heden; het gebeurt hier en nu. Het verleden 
boeit mij niet zo, en in de toekomst kan ik niet kijken.’ 
 
Een constatering tot slot: Piet was de vijfentwintigste, en tevens de laatste 
Ottersummer die tot priester werd gewijd. 
 
 
 

DAT VERDIENT EEN LINTJE 

 
Burgemeester Hans Teunissen heeft vrijdag 25 april jl., de dag voor 
Koningsdag, Koninklijke onderscheidingen uitgereikt aan personen die zich 
op bijzondere wijze hebben ingezet voor de samenleving. Hier in onze 
parochie waren dat 3 personen die werden benoemd tot Lid in de Orde van 
Oranje-Nassau. Het is een bijzondere erkenning voor de verdiensten en inzet 
van deze personen. Hieronder kunt u lezen waarvoor deze onderscheiding 

is toegekend. 
 
Doortje Stoffels-Roosenboom uit Ottersum is sinds 
1991 een betrokken mantelzorger voor een inmiddels 
101- jarige dorpsgenoot, die dankzij haar hulp 
zelfstandig thuis kan blijven wonen. Sinds 1992 
ondersteunt ze dagbesteding De Picardie in Gennep. 
Vanaf 1993 vervult ze diverse rollen bij De Zonnebloem 
en zet ze zich sinds 2007 in voor het koor MeZoDa van 
zorginstelling Dichterbij. 
In 2018 was ze mede-initiatiefnemer van Huiskamer 
De Prôst in Ottersum, waar ze nog dagelijks actief is. 
Daarnaast was ze bestuurslid van KBO Ottersum en is ze sinds 2021 
betrokken bij de Dorps Ambitie Groep Ottersum als fietsmaatje en promotor 
van de duo-fiets. 
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Ben Gröniger uit Ottersum zet zich al ruim vijftig jaar in 
voor diverse maatschappelijke initiatieven in zijn dorp. 
Hij is sinds 1970 betrokken bij Kindervakantiewerk 
Ottersum en de Avond4Daagse Ottersum als controleur 
en verkeersregelaar. Bij carnavalsvereniging De 
Maskotters is hij sinds 1998 actief bij de organisatie van 
diverse activiteiten. Daarnaast is hij sinds 2004 
vrijwilliger bij voetbalvereniging Achates, waar hij diverse 
rollen vervult, waaronder die van secretaris, lid van de 
kantinecommissie en sinds 2021 lid van de groenploeg. 
Sinds dat jaar draagt hij ook bij aan de Stichting tot Behoud van Cultureel 
Erfgoed Ottersum en is hij verantwoordelijk voor het beheer van een 
historische collectie bidprentjes. Sinds 2021 helpt hij mee aan het onderhoud 
van de begraafplaats. Ook zet hij zich sinds 2022 in voor de Dorps 
Ambitiegroep Ottersum als fietsvrijwilliger en bezorger van het dorpsblad. 
Ben Gröniger heeft een grote bijdrage geleverd aan de leefbaarheid van 
Ottersum. 

 
Reg Cartledge uit Ottersum zet zich al sinds de jaren 
tachtig belangeloos en met veel toewijding in voor de 
gemeenschap van Ottersum en Gennep. Tot 1995 was 
hij raadslid van de gemeente Gennep. Sinds 1998 is 
hij actief bij de Molenstichting Gennep. Hij is daar 
vrijwilliger en vervulde eerder de functies van penning-
meester en secretaris. Sinds 2023 is hij opnieuw 
secretaris. Hij was nauw betrokken bij de restauratie 
en het behoud van drie molens in de gemeente. 
Daarbij voerde hij gesprekken met de Rijksdienst Monumentenzorg, de 
provincie Limburg, de gemeente Gennep en de Rabobank. Hij wist verschil-
lende partijen met uiteenlopende belangen bij elkaar te brengen. Ook 
coördineerde hij technische werkzaamheden en hielp hij mee met onderhoud 
en restauratie. Vanaf 1999 is hij voorzitter van het Kerkelijk Gregoriaans 
Herenkoor St. Caecilia in Ottersum. Hij is de motor achter het koor, regelt de 
administratie, spreekt namens het koor en zorgt voor contact met het 
kerkbestuur. 
Daarnaast schrijft hij toespraken en coördineert hij alle activiteiten. Sinds 
2006 is hij ook vrijwilliger bij de Parochie H. Johannes de Doper. Hij verzorgt 
daar als eindredacteur de inhoud van het Parochieblad. Reg Cartledge staat 
bekend als een integer, bescheiden en betrokken persoon. Zijn inzet draagt 
zichtbaar bij aan het culturele en sociale leven in Ottersum en Gennep. 
                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                           (Bron van informatie en foto’s gemeente Gennep en De Gelderlander) 
                                                                                                                                                                                                                                                                

Doortje, Ben en Reg van harte gefeliciteerd namens de Parochie Ottersum. 
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WIE – WAT - WAAR 

 

Contactadressen: 
 

Website VOMMMM-parochies: www.vommmm.nl 
Mailadres VOMMMM-parochies:  administratie@vommmm.nl 
Mailadres administratie Ottersum:  parochieottersum@vommmm.nl 
 

Pastoor Theo Miedema   024-6961390 of 06-48465001 
 

Voor dringende zaken kunt u contact opnemen met mobiel secretariaat van 
het VOMMMM:    06-23766873. 
Het secretariaat in de sacristie is bereikbaar op dinsdagmiddag van  
13.30 - 16.00 uur op    06- 42988576 
 

Eucharistie: zie dienstenschema VOMMMM-parochies 
 

Sacramenten: doopsel, Eerste Heilige communie, vormsel, huwelijk, 
ziekenzalving/toedienen van de laatste sacramenten: aanvragen via pastoor.  
Het doopsel wordt iedere maand op een vastgestelde zondag toegediend. 
Zie ook parochieberichten. 
 

Huwelijk: aanvragen via pastoor. 
 

Uitvaart, avondwake: contact opnemen met pastoor. 
 

Heilige Communie voor de zieken en thuiszittenden: 
Indien u de Heilige Communie wilt ontvangen neem dan contact op met de 
pastoor. 
 

Huisbezoek: u kunt hiervoor met pastoor een afspraak maken. U kunt ook 
contact opnemen met het secretariaat hiervoor. 
 

Misintenties: aanvragen telefonisch op 06-42988576, tijdens openingstijd 
secretariaat elke dinsdag van 13.30-16.00 uur, of via e- mail:  
parochieottersum@vommmm.nl.  
Een misintentie voor het weekend of kerkelijke zondag kost € 25,00 
(was voorheen € 20,00). Betaling contant tijdens opening van het 
secretariaat, in een envelop in de brievenbus rechts naast de 
hoofdingang van de kerk of op rekeningnummer van het kerkbestuur 
onder vermelding van intentie voor …. op …. (datum intentie). 
Plaatsing in het parochieblad: zie vermelding in dit blad (uiterste inlever- 
datum kopij) op pagina 1. 

mailto:administratie@vommmm.nl
mailto:parochieottersum@vommmm.nl
mailto:parochieottersum@vommmm.nl
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Spreekuur begraafplaats:  
Voor vragen kunt u voortaan terecht tijdens openingstijden van het 
secretariaat of via telefoon/e-mail van het secretariaat in Ottersum. 
 

Openstelling kerk:  
Vanaf maart tot en met oktober is de dagkapel dagelijks geopend van 10.00 
tot 17.00 uur. In de wintermaanden november tot en met februari is de 
dagkapel gesloten. 
 

Bankrekeningen Kerk en Parochie: 
NL 35 RABO 0140602089 voor kerkgebouw – pastoraat – misintenties 
NL 70 RABO 0140602429 voor kerkbijdragen 
 

Adressen en telefoonnummers: 
Parochie:  Heilige Johannes de Doper 
Adres:   St. Janstraat 13, 6595 AA Ottersum 
Telefoon:  06-42988576                                            
VOMMMM-telefoon:  06-23766873 
E-mail parochie : parochieottersum@vommmm.nl 
Internet:  www.vommmm.nl 
Secretariaat:   dinsdagmiddag van 13.30 - 16.00 uur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


